
Lode Busschops 
(°Lier 16.03.1920-+Lier 03.09.2000)   

 
‘Het had allemaal zo anders kunnen vergaan’, zo vertelde Lode 
Busschops, toen hij voetballeider geworden was bij SK Lierse. Lode 
Busschops won als neoprof de destijds befaamde openingsprijs, 
Antwerpen-Gent-Antwerpen in 1941. In ’42 was de Pallieterzoon de 
beste in de Scheldeprijs. In 1943 sloeg het noodlot toe. Lode werd 
verplicht tewerkgesteld in Duitsland. Een wielercarrière die gebro-
ken werd door het oorlogsgeweld…  

René Vermeiren 

In volle oorlogstijd was het geen sinecure om de Scheldeprijs te organiseren. 37 beroepsrenners  
boden zich aan in Schoten. Het overgrote deel daarvan waren Antwerpenaars. Bij de eerste  
aanvallers noteren we Jef Somers en Richard Blendeman. Na de grote ronde komen 26 renners  
samen in Schoten aan. Lucien Acou geeft op met vorkbreuk en Martin Van den Broeck en Eugeen 
Thyssen wagen nog een vergeefse aanval in de laatste kleine ronde. In de sprint wint Lode  
Busschops nipt. 

31ste SCHELDEPRIJS 

26 juli 

PARCOURS  
Schoten, Ekeren, Kalmthout, Wuustwezel, Loenhout, Hoogstraten, Turnhout, Geel, Herentals, 
Oostmalle, ’sGravenwezel, Schoten (130 km) en twee lokale ronden (totaal 160 km).  

UITSLAG 
37 deelnemers 
1. Lode Busschops, Kampioen van Antwerpen, 160 km in 
4u35; 2. Lode Janssens op ½ wiel; 3. Hector Bruneel; 4. 
Felix De Raes; 5. Eugeen Jacobs; 6. Jaak Geus; 7. Ward 
Vissers; 8. Stan Ockers; 9. Frans Van Hassel; 10. Ernest 
Thyssen; 11. Jan Van Steen; 12. Richard Blendeman; 13. 
Gelijk: Frans Rijckers, August Janssens, Theo Desmedt, 
Eugeen Kiewiet, Martin Van den Broeck (Antwerpen); 18. 
Julien Douws; 19. Frans De Donder; 20. René 
Adriaenssens; 21. Frans Rijmenants; 22. Jef Somers; 23. 
Jozef Van Kerckhoven. 

DE BEWOGEN SPURT.   Lode Busschops vloert  

Gust Janssens, Tor Bruneel en  de ganse bende.  
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